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ORDE VAN DIENST 
 
Eredienst startzondag 13-09-2020  
in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Frans Gort 
 
Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied: HH 522: 1 en 2 (staande)  
1. Dit is een huis om de Heer te ontmoeten, 
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer, 
smeeklied en lofzang en taal van ontferming, 
woorden gewijd aan de trouw van de Heer. 
 
2. Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven, 
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd, 
blakend van geestdrift of stil van ontroering, 
Hij is de Heer die mij door en door kent. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: HH 522: 4 (staande)  
4. Eenmaal, o God, bent U alles in allen, 
wist U de tranen van ieders gezicht, 
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden, 
neemt U ons op in de stad van het licht. 
 
Gemeente gaat zitten  
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Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Leefregels 
 
Zingen: LvdK 487:1  
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Kindermoment   
 
Eerste Bijbellezing:  
Nehemia 1: 1 t/m 3 en Nehemia 2: 1 t/m 10 (NBV) (lector) 
 
Zingen: HH 445: 1  
1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 



   

 3 

Tweede Bijbellezing: Nehemia 2: 11 t/m 20 (NBV) 
 
Zingen: HH 445: 2  
2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: NLB 912: 1, 2, 3 en 6  
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
 2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
 trouw en vaardig tot uw werk. 
 Maak dat ik mijn voeten zet 
 op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
 6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
 'k leg voor U haar schatten neer. 
 Neem mijzelf en voor altijd 
 ben ik aan U toegewijd. 
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Afscheid ambtsdragers 
 
Zingen: NLB 90: 8  
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
Korte toespraken door Mariëtte de Vries 
 (voorzitter kerkenraad) 
 
Presentatie van aantredende ambtsdragers  

 
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst 
voortzetten  

Voorganger  
 

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling of diaken  
in deze gemeente bevestigd.   
Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift  
aanvaardt als enige regel van het geloof  en zich wilt  
verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.                                                                
U hebt beloofd geheim te zullen houden                                                                                    
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen                                                                          
en uw taak te vervullen overeenkomstig  
de orde van onze kerk.  
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Vragen aan ambtsdragers die hun dienst voortzetten: 
 

1. Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente 
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?  

2. En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen, 
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de 
Heer op uw weg brengt?  

 
Antwoorden van ambtsdragers die hun dienst voortzetten 
 
Vraag aan kerkrentmeester Dominique Reijerink die te 
kennen heeft gegeven te willen doorgaan: 

 
Gelofte en bevestiging van ambtsdragers  

die nieuw aantreden  

Voorganger  
 

Geliefde broeder Leo in ’t Veld  
en geliefde zusters Elly Varekamp en Ria van Stappen,   
u die geroepen wordt tot het ambt van ouderling of diaken 
in deze gemeente:  
 

GEBEDEN  
 

Zingen: NLB 360: 1, 3, 4 en 6  
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
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3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
4. Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
6. Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Bevestigingsgebed 
 
Aanvaarding en verwelkoming 
 
Voorganger: Gemeente,  

dit zijn uw nieuwe ouderling-scriba’s en diaken. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen 
en hen hooghouden in hun ambt? 

Allen: Ja, dat willen wij van harte. 
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Zingen: NLB 134: 1, 2 en 3 (staande)  
1. Gij dienaars aan de Heer gewijd, 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 
 
2. Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem. 
 
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en ‘Onze Vader’  
 
Mededelingen (ouderling van dienst)  
 
Inzameling van de gaven  
(scancodes worden in beeld gebracht) 
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Slotlied: HH 473: 1 en 2 (staande)  
 

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
Refrein 1 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
Refrein 2:  Vader maak ons tot een zegen 
   Hier in de woestijn 
   Wachtend op Uw milde regen 
   Om zelf een bron te zijn 
Slot 2x 
( Met een hart vol vrede 
( Zijn wij zegenend nabij 
( Van uw liefde delend 
( Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen (met gezongen ‘Amen’)  


